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Niguwsbrief )

Schooljaar 2014-2015

Voorwoord

Beste ouders,

Het tweede trimester is weeral achter de rug en de paasvakantie staat voor de deur. Een veertiendaagse
vakantieperiode die de batterijen terug moet opladen bij zowel de kinderen als de leerkrachten. Dit
welverdiend verlof wordt gevolgd door een vrij lang derde trimester doch met tal van activiteiten en
uitstappen zoals de aankomende zeeklas in de Kinkhoorn, onze schoolreizen en natuurlijk ons schoolfeest
te Uikhoven(beurtrol)op zaterdag 30 mei vanaf 15.00 uur dat één van de hoogtepunten van het huidige
schooljaar zal vormen.

Pasen is tevens een tijd om te bezinnen en even stil te staan bij de vele tegenslagen die onze wereld
teisteren zoals de talrijke ontslagen en de daarmee gepaard gaande werkeloosheid, de opstand en
burgeroorlogen...

Langs deze weg wil ik ook ons oudercomité bedanken voor het gezonde maar vooral zeer lekkere
paasontbijt dat ons weeral wordt aangeboden. Namens onze kinderen en leerkrachten heel hartelijk
bedankt. Ook nog een dankwoordje voor de mensen die instaan voor de wekelijkse fruitbedeling. Vers
en gezond fruit dat onze kinderen gratis aangeboden krijgen door het OC.

Bij deze wens ik dan ook alle kinderen en leerkrachten een fijne en deugddoende vakantieperiode toe met
vooral veel rust en ontspanning.

Agenda
1- Vieringen
Heilig Vormsel Boorsem-Kotem en Uikhoven in de kerk van Boorsem op zondag 19 april 2015.
15 Communie: Boorsem: donderdag 14 mei om 09.30 uur.(Hemelvaartdag)

Kotem: zondag 17 mei om 09.30 uur.
Uikhoven: zondag 17 mei om 11.00 uur.

2- Activiteiten
Dinsdag 21/04/°15 CLB medisch onderzoek. 1% kl.klas Kot(op school)
Donderdag 23/04/°15 Ga je mee naar de bieb? 09.00-10.30 uur: 1lj A Boorsem



10.30-12.00 uur: 11j B Boorsem
CLB : medisch onderzoek: 1kk Bo(op school)

Vrijdag 24/04/°15 Leesproject: 4% 1j. Bo. Lachen is gezond. 09.30-11.30 uur. Bieb.
Boekenkist van 20/04/15 — 29/04/15

Maandag 27/04/°15 CLB: medisch onderzoek: 2 kk Kot. (in het centrum)

Donderdag 30/04/°15 Bieb: Ga je mee naar de bieb? 1% [j. Uik. 10.30-12.00 uur.

Vrijdag 01/05/°15 Vrije dag: Dag van de arbeid.

Vrijdag 08/05/°15 Interscholen: Massacross (sportpark Eisden)

Maandag 11/05/°15 Vertrek zeeklas voor 3% en 4% |j. Bo + Uik. naar de Kinkhoorn(Oostende)

Dinsdag 12/05/°15 Bibliotheekbezoek: Boorsem+Boorsem

Woensdag  13/05/°15 Bibliotheekbezoek: Uikhoven + Boorsem
Terugkomst zeeklas (ong. 20.00 uur)

Donderdag 14/05/°15 Vrij: Hemelvaartdag

Vrijdag 15/05/°15 Vrij: brugdag

Woensdag  20/05/°15 Interscholen: Atletiek 5% + 6% Ij.

Maandag 25/05/°15 Vrij: Pinkstermaandag

Dinsdag 26/05/°15 Bezoek bibliotheek: Trivial Pursuit: 5% lj. Boorsem. 09.30-11.30 uur.

Zaterdag 30/05/°15 SCHOOLFEEST UIKHOVEN vanaf 15.00 uur.

Dinsdag 02/06/°15 Schoolreizen:

Kleuters Boorsem: Alles kids (Kessenich)binnenspeeltuin

Kleuters Uikhoven en Kotem: Molenheide(Houthalen) binnenspeeltuin
Boorsem + Uikh. 1 tot en met het 4% Ij. Irrland (Duitsland)

Boorsem + Uikh. 5% + 6% |j.: Bezoek Antwerpen: Havenrondvaart en
bezoek aan de Zoo.

Woensdag  03/06/°15 facultatieve vrije halve dag.

Zondag 21/06/°15 Eetdag oudercomité(?)

Donderdag 25/06/°15 YouRin: kinderpopfestival te Bokrijk.

Dinsdag 23/06/°15 EINDEJAARSBARBECUE 6% leerjaar. Met uitdelen getuigschriften,
receptie, optredens kinderen en natuurlijk een lekkere barbecue aangeboden
door onze school. VVoor alle ouders van leerlingen van het 6% Ij. Bo en Uik,
alle leerkrachten, OC en vaste medewerkers. Aanvang: 19.00 uur.

Dinsdag 30/06/°14 Vanaf 12.10 uur. Start grote vakantie...

3- Zwemrooster
Woensdag ~ 22/04/15 3% + 6% Bo en 2% + 5% Boorsem
Woensdag  29/04/15 1% + 4% Bo en Uikhoven
Woensdag  06/05/15 3% + 6% Bo en 2% + 5% Boorsem
Woensdag  13/05/15 1% + 4% Bo en Uikhoven
Woensdag  20/05/15 3% + 6% Bo en 2% + 5% Boorsem
Woensdag ~ 27/05/15 1% + 4% Bo en Uikhoven
Woensdag 03/06/15 Geen zwemmen(vrije dag)
Woensdag  10/06/15 15 + 4% Bo en Uikhoven
Woensdag  17/06/15 3% + 6% Bo en 2% + 5% Boorsem
Woensdag  24/06/15 1% + 4% Bo en Uikhoven(misschien allemaal samen)

4- Schoolfeest
Ons schoolfeest zal dit schooljaar doorgaan in de vestigingsplaats te Uikhoven op ZATERDAG 30 MEI
’15 om 15.00 uur. Onze kinderen kunnen dit jaar weer gebruik maken van een groot podium zodat alle
toeschouwers een prachtig zicht hebben. Voor, tijdens en na de optredens kunnen alle aanwezigen, indien
gewenst, genieten van lekkere taart, frietjes en natuurlijk het nodige vocht. De kinderen kunnen na de
optredens gezellige spelletjes spelen op onze Vlaamse kermis.(springkasteel, kegelen, voetbal,
sjoelbak...) Dit voor de familiale prijs van €2(+ nog een gratis snoepje van ons snoepjeswiel) Als slot



trekken wij onze jaarlijkse tombola met als prachtige hoofdprijs een fiets en tal van andere waardevolle
prijzen. De leerlingen van het 5% en 6% leerjaar zullen deze lotjes binnenkort(begin mei) aanbieden aan
de deur.(prijs per lotje: € 1,5). Alvast bedankt.

5- De wondere pluim
Ook dit schooljaar heeft onze school deelgenomen aan het schrijfproject “De Wondere Pluim”. Een
initiatief van het pluimteam Maasmechelen. Alle leerlingen van de lagere school hebben op vrijdag 13
maart een verhaaltje geschreven over een onderwerp naar keuze(liefde, droefheid, fantasie, oorlog, sport
e.d.) Een ploeg van leesmoeders (en één leesvader) heeft de opdracht gekregen een deel van de
geschreven verhaaltjes thuis te lezen en er de drie besten uit te kiezen(uiteraard volgens hun mening). Op
de leesavond van donderdag 20 maart hebben wij(de jury van leesouders) alle gekozen verhaaltjes
voorgelezen en de drie besten per klas uitgekozen. Deze hebben we gebundeld en verstuurd naar de grote
jury(bestaande uit bekende kinderauteurs). Zij hebben er op hun beurt 2 per klas geselecteerd zodoende
dat spijtig genoeg 9 kinderen zijn afgevallen. Vermits zij volgens de mening van de leesouders zeker ook
tot de winnaars behoren publiceren wij hun verhaaltjes in deze nieuwsbrief.(alvast veel leesgenot).
ledereen verdient trouwens een pluimpje. De door de grote jury verkozen verhaaltjes verschijnen in het
pluimboek. Dit hele gebeuren wordt feestelijk afgesloten op het grote pluimfeest van vrijdag 12 juni ’15
in het CC te Eisden. (meer uitleg hierover volgt later) Nogmaals proficiat aan al onze schrijvers.

Opmerkingen:

Er zijn nog steeds kinderen die te laat op school komen. Zowel kleuters als leerlingen van het lager
onderwijs. Ik zou langs deze weg de ouders willen vragen om hiermee in de toekomst rekening te houden
en ervoor te zorgen dat de kinderen voortaan op tijd naar school komen. Het is zeer vervelend voor de
kleuterjuffen en de andere leerkrachten om telkens alles opnieuw te moeten uitleggen wanneer zij reeds
met hun lessen begonnen zijn. De leerlingen missen vaak ook het belangrijkste moment van de dag.
Laatkomers in de lagere school worden in de aanwezigheidslijst aangeduid met een L. Wanneer een kind
herhaaldelijk te laat komt wordt er een dossier opgemaakt door het CLB en wordt er melding gemaakt bij
de verificateur. Met een beetje moeite komt alles beslist in orde.




Het avontuur van de familie vogel : Door Roos Noben 3% |j. Uikhoven.
Het was een mooie lenteochtend. De papavogel had een goed idee. Zullen we op avontuur gaan? Ja, zeiden de kinderen blij
en ze fladderden in het rond. Ze gingen snel inpakken. De papa ging nog wat genieten maar de mama zei dat hij het eten
moest inpakken. Hij nam wormen, wormentaart, wormensalade, wormensoep en insecten mee. Hij nam een zakje van de haak
en ze vertrokken op avontuur. Maar even later zei de papavogel dat ze moesten oppassen voor andere vogels. Toch kwamen ze
onderweg een andere familie tegen. Het waren politievogels. Ze vroegen aan de kindervogels of ze een vliegbewijs hadden.
Natuurlijk hebben mijn kinderen een vliegbewijs zei mamavogel en ze vlogen boos weg. Het werd nacht en ze moesten ergens
overnachten. Bij oma, vroegen de kinderen? Oke zei papavogel, bij oma dan maar. De volgende dag vertrokken ze al heel erg
vroeg. Ze vlogen een nabijgelegen bos in en kwamen een ninjaworm tegen. De ninjaworm was erg dom want in plaats van te
springen begon hij te graven. Dat was natuurlijk een gemakkelijke prooi voor de vogelfamilie. Inderdaad dat was erg dom.
Na nog een rondje vliegen vlogen ze terug naar huis. De kinderen keken nog tv en de mamavogel ging uitpakken. De
papavogel pakte de overgebleven restjes uit. Einde!

De titel zonder titel : Door Hendrik Kuypers: 5% Ij Boorsem.

Het was een heel normale dag. Zoals altijd pakte ik mijn boekentas en ging daarna naar school. Ik was me nog onbewust van
wat er te gebeuren stond. Om 8 uur begon de school en gingen we naar de klas. Zoals gewoonlijk namen we ons rekenboek
maar deze keer was er iets anders, ik weet niet wat. Tijdens de speeltijd ging ik naar het toilet. Mijn vrienden waren al weg.
Plots hoorde ik een stemmetje. Help, help, riep het stemmetje! Ik rende naar de gang maar zag niemand. Even later hoorde ik
weer dat vreemd stemmetje. Het geluid kwam uit de verboden kamer. 1k sloop er voorzichtig naartoe. De stem werd luider en
luider. Toen ik voor de verboden kamer stond was het even doodstil. Dringgg dringgg klonk de schoolbel plots. Normaal
moeten we dan naar de rijen gaan maar dat deed ik niet. Plots kwam de directeur door de gang gewandeld. Hij had me net niet
gezien want ik sprong net op tijd de verboden kamer binnen. Het was er heel erg donker. Ditmaal klonk de stem zo luid dat ik
mijn oren moest afdekken. Het geluid kwam uit een grote kast. Er was een groot laken over de kast gespannen. 1k trok het
eraf. De kast was versierd met verschillende gouden afbeeldingen van directeurs van deze school. 1k deed de kast open en zag
een groot gat. Het was oranje en paars. Plots tuimelde ik in het gat en werd alles zwart. Ik viel een hele poos naar beneden
totdat ik de grond raakte. Boem, boem, knots, auw, dat deed pijn zeg! Toen ik opstond en mij omdraaide zag ik rare
mannetjes. Ze deden mij denken aan de mannetjes, lettertjes in de alfabetsoep. Hun namen waren a, b, ¢, enz... Eén mannetje
was aan het snikken. Waarom snik je zo, mijn vriend, vroeg ik. Mijn vriendje x is weg. Kun je ons helpen hem te vinden
a.u.b.? Dat wilde ik natuurlijk doen als zij mij hielpen om terug te keren. Waar hebben jullie hem voor het laatst gezien, vroeg
ik? Dat weten we niet riepen ze. 1k zal hem wel vinden, antwoordde ik. 1k trok een raar bos in vol met rare geluiden. Plots
verscheen er een rare schim. De schim was groen met heel veel stekels. Hij viel me aan maar gelukkig had ik nog een flesje
water bij. Het monster kwam op mij af maar plots verscheen er een groene draak. Hij pakte het monster een smeet het tegen
een boom. En om zeker te zijn dat het monster niets meer kon doen spuwde de groene draak vuur in het gezicht van het
monster. 1k rende vlug naar een klein hutje. Plots hoorde ik opnieuw het stemmetje. Help, help mij a.u.b. Ik ging het hutje
binnen maar ik struikelde over een dom overstapje. Mijn knie begon te bloeden maar ik gaf niet op. Ik zag de letter x die in
het hutje opgesloten zat. De sleutel lag onderaan in een kastje. Zo kon ik de letter x bevrijden. Hij schreeuwde het uit van
vreugde. Plots kreeg ik een heel wazig zicht en viel neer. ’s Morgens werd ik wakker in mijn kamer. Heb ik nu gedroomd of
niet, dacht ik? Ik keek naar mijn knie en ik zag dat hij nog onder het bloed zat. Het was dus toch geen droom? ’s Avonds
hebben we wel lekkere soep met lettertjes gegeten en ja hoor, de letter x zat erin. The end!

Het monstertje dat heel veel at : Door Olivia Maris 2% lj. Boorsem.

Er was eens een monstertje en dat at heel veel lettertjes. Elke dag kocht het een heel dik boek. Maar op een dag was de
boekenwinkel dicht. En nergens in de stad verkochten ze nog zo’n lekkere boeken. Op een dag ging het monstertje op reis.
Een ganse dag en nacht bleef het maar stappen totdat het uitgeput was. Plots zag het een tent. Het hoorde trompetten en
andere luide muziek. Het was nl. een circustent. Het monstertje ging op de tribune zitten en het keek naar de hele show.
Toen de voorstelling gedaan was vroeg het aan de circusdirecteur of het ook aan deze show mocht meedoen. Natuurlijk, zei de
directeur. Als beloning wil ik wel elke dag een lekker boek, zei het monstertje. En ons circusmonstertje leefde nog lang en
gelukkig.

Anna en de geest: Door Marwa Boulben 4% [j. Boorsem.

Er was eens een meisje dat Anna heette. Op een dag wilden haar ouders verhuizen maar zij wou dit beslist niet. Toch
verhuisden ze naar Berlijn, de hoofdstad van Duitsland. Toen ze aan het uitpakken was ging haar mobieltje. Anna nam op.
Het was haar vriendin uit Belgié, waar ze eerst woonde. Na het gesprek viel haar mobieltje onder de kast. Toen ze het zocht
vond ze niet alleen haar mobieltje maar ook een oude zakhorloge. Ze opende het zakhorloge en zag een foto van een jongen
die eerst in dit huis woonde. Maar die jongen werd 100 jaar geleden een geest. Telkens als ze het horloge opende kon ze
geesten zien en plots stond die jongen recht voor haar. Ze gilde en vroeg: “Wie ben jij”? De geest antwoordde: “Ik ben
Melchior van Antsoepanken”. Anna wilde hem aanraken maar haar hand ging dwars door hem heen. Ze gilde opnieuw.
Bbbb...en jij een geest? Ja, antwoordde hij. Deze kamer was vroeger mijn kamer. Sorry, stotterde Anna. Plots viel er een
kroonluchter in het midden van de kamer. ledereen schrok ervan, zelfs Melchior. Anna vroeg aan de geest Melchior, die 14



jaar was gebleven, hoe ze op zolder konder geraken. Melchior nam haar mee maar toen zagen ze dat iemand het touw had
doorgesneden van de zoldertrap. Samen probeerden ze het misterie op te lossen en ze ontdekten en leren handschoen. Deze
bleek van de makelaar te zijn die haar ouders het huis had verkocht. Hij wilde voorkomen dat ze in dit huis kwamen wonen.
Vanaf dan werden Anna en Melchior dikke vrienden.

De overval: Door Zakaria Zakari 6% lj. Boorsem

5 januari 2515 op een donkere besneeuwde nacht stond er een heel oud huis van wel 500 jaar oud maar het was nog in goede
conditie. Er woonde een mysterieuze, vreemde en eigenaardige man. Zijn achtergrond is was niet wat je kon noemen perfect
of anders gezegd zijn ganse familie bestond uit overvallers. Het begon zo’n 500 jaar geleden bij de heer Franklin Clinon en
zijn vrienden Michael en Trevor. Het waren geduchte bankrovers. Franklin was eerst een kruimeldief. Toen hij zijn nieuwe
vrienden ontmoette werd hij een echte bankovervaller. Het werd almaar erger en erger en ze beroofden zelfs de grootste
banken uit die tijd. Daarom woonden zij ook in een zeer afgelegen huisje. Het verhaal begon zo.....

CJ, dat is zijn naam, begon stilletjes een echte gangster te worden zoiets als de moderne maffia. In die tijd was alles ook zeer
duur. Eigenlijk was hij eerst een doodgewone handelaar en tijdens een kruimeldiefstal ontmoette hij een oude man genaamd
Jim. Vergis u niet beste lezers, hij was vroeger een echte onverslaanbare misdadiger. Hij is bijna omgekomen tijdens een
overval maar nu is hij een persoon met high-tech wapens en robotorganen en robotlichaamsdelen. Hij had ook nog een
vriendin die hem hielp bij de overvallen. NI. Amanda. Ze werkte stilaan samen en losten elkaars problemen op. Amanda was
een profhacker en zorgde voor alle apparatuur. Op weg naar de bank, The Paleto Bay’s vault, moesten ze eerst nog alles
regelen.

Jim en Amanda, en de drie gangsters, overvielen een legertruck. Als wapens gebruikten ze toen: lasers en kleine PPG’s. Ze
gebruikten de gepantserde hoverscooters om een hinderlaag aan te leggen. Ze gebruikten de truck om de legerbasis te
infiltreren genaamd Ford Zancudo. Daar lagen alle spullen die ze nodig hadden zoals: Hydra helikopters, pantserwapens....
Toen ze deze wapens bemachtigd hadden vertrokken ze naar de bank om deze te overvallen. Ze wisten dat het alarm
verouderd en niet zo goed was en dat de politie uiterst traag was. Ze stormden de bank binnen en namen al onmiddellijk
enkele gijzelaars. Ondertussen kraakte Chef de kluis en stopten G en Jim het geld in een tas. Toen ze buiten kwamen stond er
een enorme politiemacht. De politie schrok want zij hadden natuurlijk hypermoderne wapens. Uiteindelijk kwam het leger
helpen met tanks en high-tech-wapens. Ze probeerden zich een weg te banen met een buldozer. Ze ontsnapten door de
kippenfabriek op de trein en zo gingen ze verder. Ze hielden hun hoofden laag om niet op te vallen. Alzo ontsnapten ze op
dezelfde wijze als Franklin, Michael en Trevor.

De koe die wegloopt bij de boer: Door Emma Maesen:1%t |j Uikh.

Er was eens een boer die heel arm was. Op een dag ging hij zijn koe melken maar de koe was weg. Dat vond de boer helemaal
niet leuk dus ging hij ze zoeken. Na een tijdje had hij ze gevonden. Ha daar ben je dan. Dat mag je niet meer doen hoor. Toen
gingen ze terug naar huis. Toen ze thuis kwamen was het al donker geworden. De boer was moe en zei: “laten we gaan
slapen”. Jij in je stal met de staldeur op slot zei hij tegen de koe en ik ga slapen in mijn bed met de deur op slot voor de

dieven. Zo, jij zit nu in je stal en nu ik nog. Hmm heerlijk, mijn bed is zo zacht, ik hoop dat het bed van mijn koe ook zo zacht
is. De dagen gingen voorbij totdat de boer weer eens het hek was vergeten te sluiten. De koe was weer ontsnapt. Hij ging ze
weer zoeken, maar vond ze niet. Dat was ook niet nodig want ze kwam vanzelf terug naar huis. Samen leefden ze nog lang en
gelukkig.

De betovering van Elien: Door Marwa Qilil :5% |j. Boorsem

Hé, duw niet zo. Hallo ik ben Elien en ik zit pas op een nieuwe school. Dat komt omdat ik verhuisd ben met mijn mama.

Mijn mama en papa zijn gescheiden. Elien gaat naar haar klasje en ontmoet daar een mooie jongen. Wow, wat een mooie
jongen, zegt ze. Hallo, zegt de jongen, ik heet Jax, en hoe heet jij? Elien schrikt zich een hoedje. Ik he....et Elien, zegt ze
verlegen. De bel gaat...tringelingeling. In de klas vertelt juf Ellen dat er een nieuwe leerling is bijgekomen. Elien zit
achteraan in de klas en bloost. Dat komt omdat iedereen naar haar kijkt. De juf vraagt aan Elien om even naar voor te komen
om zich voor te stellen. Hallo, zegt ze , ik ben Elien en ik ben 16 en ik kom uit Boorsem. Ik hoop dat ik hier snel nieuwe
vrienden krijg en dat ik mij vlug goed ga voelen. Ok, zegt de juf, ga maar terug zitten dan beginnen we met de les. Neem
jullie wiskundeboeken maar. De juf schrijft enkele sommen op het bord. Wie weet de uitkomst, vraagt ze? Elien steekt als
eerste haar vinger op en geeft een juist antwoord. De juf is onder de indruk en Elien is best wel fier. Onder de speeltijd gaat ze
op een bankje zitten en plots komt Jax naar haar toe. Opnieuw begint ze te blozen. Jax vraagt of ze een geheim kan bewaren.
Natuurlijk, zegt Elien. Plots gaat de schoolbel weer. Jax en Elien zitten in dezelfde klas voor aardrijkskunde en ze mogen
natuurlijk zelf kiezen naast wie ze willen zitten. Jax komt naast haar zitten. Hij zegt tegen Elien dat hij haar het geheim gaat
vertellen tijdens de volgende pauze. De les is gedaan en beiden gaan terug op het bankje zitten. Jax vertelt Elien dat hij
eigenlijk een tovenaar is. Uiteraard geloofde Elien hem niet en ze vroeg: “Kun je dat bewijzen”? Jax toverde een hele picknick
tevoorschijn met stokbrood en alles erop en eraan. Nu geloofde ze hem wel natuurlijk. Eigenlijk waren die twee een beetje
verliefd op elkaar. Ze bleven jaren vrienden, trouwden, kregen kinderen en leefden nog lang en gelukkig.

De zoektocht naar de boomhut: Door Kirian Janssen: 4% lj. Boorsem



Het was vroeg in de ochtend en de dwergen sliepen nog. Behalve één dwerg en hij heette Posie. Op die morgen hoorden ze
plotseling iets. Alle dwergen werden wakker. Het was de trol en iedereen verstopte zich omdat ze ontzettend bang waren voor
die trol. Toen de trol niemand zag was hij weer weg. Posie had een legende gehoord. Hij vertelde deze legende aan de
plaatselijke krant. ledereen kwam naar Posie. Posie vertelde dat deze legende over een boomhut ging. Eén van de andere
dwergen had een goed idee. Ze gingen samen op zoektocht maar de weg was vol gevaren. Ze moesten langs een pad vol lava
en langs de vallei der angsten en de indianenberg. Omdat de weg zo gevaarlijk was gingen er maar vier dwergen met hem
mee. De eerste dwerg was een meisje en heette Rosie, de tweede was een jongen en heette Slempie, de derde was ook een
jongen en die heette Tusie. Samen gingen ze op stap. Ze kwamen bij de eerste hindernis. Slempie zag dat daar een brug was.
Posie, Rosie en Dumpie wandelden gewoon over de brug maar Slempie durfde niet. Aarzelend ging hij toch over de brug maar
de brug stortte in en Slempie viel in de lavastroom. Daarna kwamen ze bij de vallei van de angst. Dumpie zag in de verte een
boom staan. De dwergen hakten hem om en alzo kwamen ze aan de andere kant behalve Dumpie want hij durfde deze keer
niet. Na een kleine aarzeling kroop hij toch over de boom maar de boom viel om met Dumpie erbij. Toen kwamen ze bij de
indianenberg en er waren geen indianen. Uiteindelijk kwamen ze bij de boomhut en daar gingen Posie en Rosie samen wonen.
Ze kregen vele kindjes en leefden nog lang en gelukkig.

Apendromen: Door Rafaél Posthuma: 6% Ij. Boorsem

Er was eens een eiland genaamd Atopia. Op het eiland leefden alleen maar aapjes. Maar tussen alle apen zaten er toch enkele
speciale aapjes. Dat waren Larisa, Tom, Rani en Thomas. Zij hadden nl. allemaal een droom. Tom wilde bewaker worden,
Larisa wilde de mooiste en dapperste prinses worden van het hele eiland en Thomas wilde de sterkste, beste en grootste held
van Atopia worden. Rani wist eigenlijk nog niet goed wat ze wilde worden. Op een dag vroegen de drie vrienden aan Rani
wat zij wilde worden maar ze hield dit voor hen geheim. Zou het dan zo bijzonder zijn dachten de anderen. Ze bedachten een
plan om Rani te bespioneren en af te luisteren maar toch kwamen ze niets te weten. Ze bleven maar zagen en vragen maar ze
vertelde het niet. Ze gaven het maar op maar stiekem hoopten ze toch dat Rani het zou vertellen. Op een dag ging Rani naar
hen toe en vertelde dat ze eigenlijk geen droom had en dat ze zich daarvoor schaamde. Tom en de anderen begrepen het nu en
ze stopten met vragen. Maar nu zat Rani alleen zonder droom dus zorgden de anderen ervoor dat ze een onvergetelijke dag
zou krijgen. Ze gingen samen spelen en zwemmen en iedereen was zo blij dat ze al hun dromen uit hun hoofd zetten en
uiteindelijk hadden ze samen een nieuwe droom nl. altijd bij elkaar blijven. Ze waren apetrots op hun beslissing.



